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Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling Grote Kerkcommissie 
In mei 1997 is de Grote Kerkcommissie ingesteld door de toenmalige kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente te Dokkum.  Na de fusie tussen de Hervormde gemeente van Dokkum, de Hervormde 
gemeente van Aalsum Wetsens en de Gereformeerde Kerk van Dokkum (2004) viel de Grote 
Kerkcommissie onder wijkgemeente Grote – of Sint Martinuskerk van de Protestantse Gemeente te 
Dokkum-Aalsum-Wetsens. 
 
Na de samenvoeging van de drie wijkgemeenten tot één gemeente (1 januari 2020) valt de Grote 
Kerkcommissie onder de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens. 
De commissie ontwikkelt zelfstandig verschillende activiteiten voor gemeenteleden, inwoners van 
Dokkum e.o. en gasten en toeristen. Het betreft onder meer:  

• ontmoetingen voor reflectie en bewustwording, gerefereerd aan christelijke waarden  

• activiteiten met een missionair-diaconaal karakter 

• bezinningstoerisme 

• culturele bijeenkomsten 
De Grote Kerkcommissie  zet zich in voor een multifunctioneel gebruik van de Grote Kerk, waarin het 
gebouw als vierplek en liturgische ruimte bewaard en gerespecteerd wordt. 
 
Samenvatting visie 1 
De Grote – of Sint Martinuskerk ontwikkelt zich tot een Tsjerke foar de Mienskip: een kerk die 
gericht is op ontmoeting. Een kerkgebouw dat midden in de samenleving staat, dat zijn plaats in het 
hart van de stad waar gaat maken door ruimte te bieden aan culturele en maatschappelijke 
activiteiten. Ook voor kerkelijke activiteiten is er steeds plaats en ruimte. Om recht te doen aan het 
ontmoeten vindt er een menging van functies en gebruiksmogelijkheden plaats. Deze combinatie van 
kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten geeft optimale betekenis aan het gebouw. De 
Protestantse Gemeente van Dokkum-Aalsum-Wetsens wil het kerkgebouw delen met de Mienskip. 
Hierdoor ontstaat draagvlak. Hierdoor wordt het begrip ‘Vrienden van de Grote Kerk’ waargemaakt.  
 
De Grote – of Sint Martinuskerk is bij uitstek geschikt voor laagdrempelige ontmoetingen, zoals met de 
10.000 toeristen die jaarlijks het kerkgebouw bezoeken. En vooral met al die mensen  die afscheid 
hebben genomen van het oude kerkgenootschap en het traditionele geloof achter zich hebben 
gelaten. 
 
In de Grote – of Sint Martinuskerk met haar bijzalen wordt ruimte geboden aan kerkdiensten, 
kerkelijke activiteiten, muziekrepetities, een kook-en eetclub, recepties, begrafenissen, concerten, 
lezingen, workshops, tentoonstellingen, enz. Deze mogelijkheden worden actief onder de aandacht 
gebracht van mogelijke gebruikers. Zo wordt de Grote – of Sint Martinuskerk een aantrekkelijk en 
gewaardeerd onderdeel van het kerkelijke en maatschappelijk/culturele gebeuren in de stad en in de 
regio. Er wordt gedacht aan samenwerkingsverbanden met b.v. de Abdij als het gaat om het 
beschikbaar stellen van faciliteiten t.b.v. congressen, trouwerijen enz. ook combinaties met andere 
ondernemers worden onderzocht. Aanvullende suggesties vanuit de kerkgemeenschap en ideeën 
vanuit de burgerij zijn altijd welkom.  
 
De geschetste ontwikkelingen komen niet van vandaag op morgen tot stand. Dit proces heeft tijd 
nodig. Tijd die o.a. besteed wordt aan promotionele acties en wervende informatie. Een interessante 
en toegankelijke website is onontbeerlijk.  
 
Samenvatting visie  
De Grote – of Sint Martinuskerk wordt een levende ontmoetingskerk, een Tsjerke foar de 
Mienskip, een kerk die van betekenis is voor zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. 
Een ontmoetingsplaats voor iedereen, met een qua aanpak eigentijdse organisatie in een van 
oudsher religieuze entourage. Een kerkgebouw dat daartoe wordt uitgerust met voldoende 
capaciteit en goed geoutilleerd wordt met uitstekende audiovisuele middelen en een 
comfortabele verblijfskwaliteit. 
 

 
1  Grote Kerkcommissie, Visie gebruik Grote Kerk 2.0, oktober 2023 


